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Een wit veertje dat komt aanzweven, 
een zacht tok tok tok, 

pootafdrukjes rond de woonwagen... 
van wie komen die eigenlijk?
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Panda rijdt op zijn gemakje over de landweg.
Opeens hoort hij luid gemekker:
“Houd de dief! Houd de dief!
Kippendief!”

Ik? denkt Panda. Ik heb nog nooit van 
mijn leven een kip gestolen!



Hé, wat is dat?
Een zacht, wit veertje.

Dat steek ik op mijn hoed.
Mooi hè?


