
De Vier Windstreken

Judith Loske       D
uizend kraanvogels 

 
 

   

Sadako is erg ziek. Maar dan hoort ze een oude 
Japanse legende. Als je duizend papieren kraanvogels 
vouwt, mag je een wens doen die uitkomt.
Sadako begint origami-kraanvogels te vouwen en 
hoopt dat ze zo weer gezond wordt.

Dit verhaal gaat over een Japans meisje uit Hiroshima. 
Het is een verhaal over sterven, verdriet en hoop.
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Ik wil jullie het verhaal vertellen over mijn 
vriendin Sadako Sasaki. 



Het begint op een zonnige ochtend in augustus 1945.
We spelen langs de oever van de rivier, eten 
rijstballetjes en liggen in het gras.




