Een geruit beestje met
lange flaporen en een
bonte staart vraagt zich
af wie hij is. Hij vergelijkt
zichzelf met allerlei
dieren, maar steeds blijkt
dat hij niet hetzelfde is.
Dan weet hij het opeens:
ik ben gewoon ik.
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De Vier Windstreken



In de weide rent een beestje,

zo te zien met veel plezier,
tussen bloemen, vlinders, kevers.
Maar wat is het voor een dier?

Hij heeft grote blauwe ogen
en is roze-wit geruit

met oranje fladderoren,

blauw haar en een ronde snuit.



Uit het gras springt - hup - een kikker.
“Hé, voordat je verder sjeest,’

kwaakt de kikker, “stop eens even,

wat ben jij nou voor een beest?”

't Beestje laat zijn oren hangen:
“Sorry, ik heb geen idee.”

Droevig kijkt hij op naar Kikker,
en die roept verbaasd: “O nee?

Weet je echt niet wie je bent, joh?
Weet je dus niet hoe je heet?”
Treurig schudt het dier zijn kopje:
“Hoe kom ik dat aan de weet?”

“Misschien moet je iemand zoeken
die eruitziet zoals jij.

Ga het anders maar eens vragen
aan de dieren in de wei”




2
T
L)
-
L
b
-
H
£
|

Dus het dier rent door het weiland
en botst daar in volle vaart

op iets hards dat bruin en lang is:
't zijn de benen van een paard.

Paardenmoeder en haar veulen
zien hem zitten op de grond.
“Wat ben jij er nou voor eentje,
roze-wit en kogelrond?”

“Geen idee,” is weer zijn antwoord.
“Maar, hoewel ik jou niet ken,

kan het zijn dat jij toevallig

wél weet wat voor dier ik ben?”
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