
Rocio Bonilla

Lucas wist het zeker. Hij was geboren om te vliegen. 

Hij keek naar de vliegtuigen in de lucht, probeerde 

allerlei soorten vleugels te maken en vroeg zelfs 

aan de Kerstman of hij hem niet kon laten vliegen! 

Maar niets werkte… 

Tot zijn moeder hem op een dag uitlegde dat er ook 

andere manieren zijn om z’n droom waar te maken. 

Ze gaf hem een boek en vanaf dat moment begon 

Lucas te vliegen, zonder dat hij het doorhad…
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Rocio Bonilla

Voor mama, 

de spil van ons gezin.

Voor papa,

onze beschermengel.

En voor Ruth,

mijn kleine Bruce Lee.
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Lucas wist het zeker.

Hij was geboren om te vliegen.



Hij kon urenlang kijken naar de vogels en eindeloos turen 

naar de vliegtuigstrepen hoog in de lucht.



Hij probeerde miljoenen soorten 

vleugels te maken: grote, kleine,  

met veertjes, van papier of van karton. 

Zolang zijn uitvinding hem maar zou 

helpen om te vliegen! 

Zonder succes, natuurlijk.

Lu cas! ! !



Maar Lucas gaf niet op.

Elk jaar schreef hij een brief aan de Kerstman en vroeg 

hem, alstublieft, alstublieft, alstublieft, om een paar 

vleugels waarmee hij écht kon vliegen. 

Maar op de een of andere manier vergiste de Kerstman 

zich elk jaar weer. In plaats van echte 

vleugels kreeg Lucas steeds een 

paar speelgoedvleugels waar 

hij niets aan had.

Lieve Kerstman,
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