
Nina en Isabel, de vlinder, spelen 
blindemannetje. Nina moet een doek 
voor haar ogen doen.
“Pak me dan, als je kan, Nina!” roept 
Isabel, terwijl ze wegvliegt.

cloth

fur



“Nee, dat ben ik niet,” zegt Isabel.
Maar wie is het dan?

“Bèèèh, bèèèh!”

wool



“Nee, dat ben ik ook niet. Dat is een…?”

“Tetteretèèè!”

skin



“Nee, nee, nee! Dat ben ik niet, dat is een…?” “Tôôôk tok-tok-tok  
                tôôôk!”

feather




