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Souwtje woont tevreden op haar eiland in het 

scheefgewaaide huis. 

Op een dag komt Tom logeren en hij oefent op een 

aangespoelde gitaar. Al gauw komen de zeehonden  

uit de buurt luisteren. En zij niet alleen.

Ook een potvis komt op de muziek af...
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Meer van Monica Maas:

- Souwtje
- Wat gaan we doen?
- Joupy, de kleine zeehond
- Joupy en Kokmeeuw
- Joupy gaat jutten
- Dag opa Henk
- Tessel viert Sint-Maarten



Souwtje repareert een raampje.  

Zeehond rolt in het zand en roept: ‘Schiet het al op?’

‘Bijna klaar!’ roept Souwtje. ‘Nog twee schroeven.’

‘Ziezo, mijn logé kan komen,’ zegt ze als ze beneden is. ‘Nu ga ik 

Tom ophalen. Wil je mee?’

‘Wie is Tom?’ vraagt Zeehond.

‘Tom is mijn neefje, hij wil al heel lang een keertje komen logeren.’

‘Tof!’ zegt Zeehond opgetogen. Hij bobbert alvast naar de boot. 

Souwtje loopt achter hem aan en start de motor. Snel varen ze naar 

het vasteland.



Tom staat al op de kade te wachten. Zijn vader heeft hem gebracht.

‘Tot volgende week!’ zegt Tom vrolijk. Handig stapt hij in de boot.

Zijn vader steekt zijn duim op en roept: ‘Veel plezier!’ 

Nog even zwaaien en daar gaan ze, op weg naar Souwtjes eiland.

‘Wat heb je veel meegenomen!’ zegt Zeehond. 

‘Valt wel mee hoor,’ zegt Tom lachend. ‘M’n tandenborstel en wat kleren.’

Zeehond grinnikt. ‘Die heb ik niet nodig.’ 

‘We zijn er!’ Souwtje maakt de boot vast en zegt tegen Zeehond: ‘Ik laat 

Tom even het huis zien. We zijn zo terug. Kun je goed klimmen, Tom?’



Samen sjouwen ze Toms rugzak naar het logeerkamertje. 

‘Gaaf!’ zegt Tom als hij naar buiten kijkt.

Op het strand ziet hij Zeehond, die net de zee in duikt. 
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