
Wanneer is het Pasen?

Soms in maart, soms in april.  

Maar hoe kan dat?

Dat wil het hennetje Hilde weten. 

Haar kuiken wil namelijk precies op paaszondag  

uit het ei komen. Hilde gaat op pad om het  

geheim van Pasen te zoeken.

En dat is nog niet alles: 

in elke tekening zit een haas verstopt. 

Soms kun je hem makkelijk vinden, 

soms moet je heel goed zoeken. 

Wie kan alle hazen vinden?
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Hilde heeft een ei gelegd, een heel mooi ei.  

Net als alle kippen gaat ze op het ei zitten broeden.

Na drie weken wordt ze een beetje ongerust.  

Waar blijft het kuiken?

“Mama, wanneer is het Pasen?”  

zegt een stemmetje.

Hilde schrikt. Ze kijkt om zich heen.  

Wie heeft dat gezegd?



“Hallo, mama,” zegt het stemmetje weer. 

“Over hoeveel dagen is het Pasen?”

Het stemmetje komt uit het ei.

“Pasen?” vraagt Hilde. “Maar kindje,  

dat weet ik niet precies. Pasen valt in het 

voorjaar, soms in maart, soms in april.  

Dat is elk jaar anders.”

“Wil je het uitzoeken, mama?” vraagt 

het piepstemmetje weer. “Ik hoorde de 

andere kippen zeggen dat het met Pasen 

zo’n mooie dag is. Ik wil met Pasen uit 

het ei komen. Precies op paaszondag!”

“Nou, je hebt wel een heel bijzonder 

plannetje, hoor!” lacht Hilde.  

“Maar waarom niet?”



Hilde gaat op pad. Eerst gaat ze naar de hond. Dan naar de kat. 

Daarna naar de koe, het varken en het schaap.

“Wanneer is het Pasen?” vraagt ze aan elk dier.

Niemand weet het antwoord. Zelfs de hazen niet.

“Het spijt ons, maar wij zijn geen paashazen,” zeggen ze. 

Misschien weet Simon het.”
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