
David Litchfield						        Anne Booth	

De jongen, de trol  
en de krijtjes

De Vier Windstreken

Iedereen, behalve één jongen. Hij nam 
zijn krijtjes mee naar de grot en begon te 

tekenen. Met zijn onaffe tekeningen lukte 
het hem stap voor stap om de trol  

de duisternis uit te lokken...

Iedereen wist dat er 
een GROTE, woeste trol  

in de grot woonde.
“LAAT ME ALLEEN!” 

krijste hij. 

Dus dat deed iedereen.
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Voor iedereen die goed luistert, kijkt en nadenkt, 
en voor Graeme, die zo aardig is.

– A.B.

Voor Gareth, Neil en Paul. Dank jullie wel dat 
jullie me uit mijn grot hebben gehaald.

– D.L.

Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Joukje Akveld
Oorspronkelijke titel: The Boy, the Troll and the Chalk
© 2024 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
Tekst copyright © 2024 door Anne Booth 
Illustraties copyright © 2024 door David Litchfield
Ontwerp copyright © 2024 door Templar Books, een imprint van Bonnier Books UK
Victoria House, 4e verdieping
Bloomsbury Square, London WC1B 4DA
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China 
 
NUR 273, 274 / ISBN 978 94 6500 001 5 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Vier Windstreken

De jongen, 
de trol en de 

krijtjes

David Litchfield						        Anne Booth	

Ook van David Litchfield:
De beer en de piano
De beer, de piano, de hond en de viool
De beer, de piano en het concert van Kleine Beer
Lichtjes uit de ruimte
De jonge kerstman



Iedereen wist dat er een grote, 
woeste trol in de grot woonde.

Dus dat deed iedereen.

krijste hij.

“Laat me alleen!”



Soms hoorden ze 
de trol grommen.

Iedereen, behalve één jongen.

En na een tijdje 
vergaten ze de trol.

Dan deden ze hun spelletjes aan 
de andere kant van het park.



“Waarom kom je niet naar buiten?” 
riep hij de grot in.  

“Waarom ga je niet weg?” 
schreeuwde de trol.



Dus ging de 
jongen weg.

Hij ging voor de ingang van de grot op 
zijn knieën zitten en begon te tekenen.

Dus ging de jongen weg.  
Hij had een bloem getekend 
waarvan alle blaadjes waren 
ingekleurd, behalve eentje.

En hij liet een blauw krijtje achter.

En haalde zijn krijtjes.

krijste de trol.

“Wat doe je?” 



De volgende dag ging de jongen terug naar de grot. 
De bloem had vijf perfect blauw gekleurde blaadjes.

“Kom je nu naar buiten?”

schreeuwde de trol.

vroeg de jongen.

“NEE!” 
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