
Oma Struik houdt van haar tuin.  
Maar ze houdt helemaal niet  

van de mol die in haar tuin woont.  
Oma probeert hem te verjagen.  

Tot kleinkind Charlie langskomt,  
die haar van alles over mollen leert.
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‘Wat een prachtige lentedag!’ zegt Oma Struik.
‘Vandaag kan ik eindelijk weer in mijn tuin werken.’
Dus haalt ze een emmer, een schoffel en een tuinschaar uit het schuurtje 
en gaat aan de slag.



‘Maak dat je wegkomt,’ roept ze en ze stampt zo hard ze kan op de grond. 

‘Ik wil je hier niet hebben!’ 
In één klap heeft ze geen zin meer om te tuinieren.



‘De mol is een heel bijzonder dier, Oma! Weet je dat dan niet?’ zegt Charlie, 
wanneer ze even later met chocolademelk en koekjes aan de keukentafel zitten. 
‘Geen enkel ander dier is zo geschikt voor het leven onder de grond.’
En dan begint Charlie te vertellen. Oma Struik luistert aandachtig.



In zo’n mollenhuis wil je ’s winters best wonen, denkt Oma Struik. 

Wanneer het kouder wordt, verplaatst de mol zijn hol naar een plekje 
dieper onder de grond, maar hij houdt geen winterslaap.
Net als in de zomer ligt hij soms overdag en soms ’s nachts wakker 
en eet hij van zijn voorraden.
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