De leeuw is een echte baas.
Met zijn machtige gebrul zorgt hij voor orde op de savanne.
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Maar op een dag is hij zo Schor, dat hij geen geluid meer maakt.
Er ontstaat een enorme chaos!

ledereen doet wat hij wil en gaat zijn eigen gang.
Dit kan zo niet langer doorgaan.

Er zijn eerlijke regels nodig.

Dat is niet zo makkelijk als er geen baas meer is.
Lal het de dieren lukken om eerlijke regels

voor [EDEREEN te bedenken?

Samenleven in vrede kan toch!
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s er ooit ergens een dier iets brutaals doet, komt hij op een drafje

aangehold, spert zijn reusachtige muil wijd open en brult — zoiets als dit:

In mum van tijd is alles

dan weer in orde.




Zo was het altijd geweest voor de leeuw. En voor zijn vader.

En voor de vader van zijn vader. En voor de vader van de vader

van zijn vader. Enzovoort.

Tot vandaag.

Vandaag is alles anders.

Er zijn wat problemen bij de gnoes, de leeuw heeft zich er al naartoe
gehaast, hij haalt diep adem, klaar om te brullen — opgelet, nu gaat
het gebeuren, stop je vingers in je oren — maar... niets!

Er gebeurt niets. Niets behalve een fluisterzacht, gekweld ‘hmpf’.

Geschrokken kijkt de leeuw op.
Oei, denkt hij.

Wat is er met mij gebeurd?
Waarom kan ik niet brullen?
Waar is mijn stem gebleven?
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Het is duidelijk: de leeuw is schor.
Hij is verkouden.
(Waarschijnlijk heeft hij gisteravond te lang in

de oostenwind op de koningsrots gezeten...)
‘Het enige wat helpt is rust en afwachten,” zegt dokter ooievaar.
Hij raadt de leeuw aan een paar dagen in bed te blijven.

‘Er is niets aan te doen, ziek is ziek.’

Nou ja, denkt de leeuw, een paar dagen rust kan geen kwaad.
En hij trekt zich terug in zijn hol.



Zebra's verven!
(Het strepenpatroon stoort hen al hun
hele leven, het flikkert zo in je ogen.)

Hij is nog niet vertrokken of de eerste dieren

krijgen het in hun bol.
De stokstaartjes, bijvoorbeeld.
Nu de koning er niet is, kunnen ze eindelijk doen -

wat ze altijd al wilden doen:
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