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Bij Paultje in de buurt ligt een verwilderde tuin. 
Elisa, de oudere konijnendame die de tuin 
onderhoudt, heeft dringend hulp nodig.  
Paultje en zijn familie besluiten haar te helpen!
Met een enorme regenbui op komst, bewijzen de 
vijf konijnenkinderen wat ze kunnen.

Een hartverwarmend prentenboek over elkaar 
helpen, samenwerken en samenzijn. 
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Op een mooie voorjaarsochtend loopt Paultje met zijn knuffel 
Klaasje naar de beek.
Een oude dame met een zware gieter komt hun tegemoet.
‘Wacht, ik help u!’ roept Paultje en hij pakt een hengsel vast. 
‘Waar moeten we heen?’
‘Naar mijn tuin,’ zegt de oude vrouw. ‘Al het water in mijn 
waterbak is opgedroogd. Daarom haal ik water bij de beek.’ 
Paultje kijkt verbaasd om zich heen. Waar is hier een tuin?



Langzaam slepen ze de zware gieter langs een hek en door 
een verweerde houten tuindeur. Erachter ligt een heuse 
tuin! Verwilderd en dichtbegroeid, met hoog gras en bonte 
bloemen, kromme bomen en een paar bloembedden: het is 
echt prachtig! 
Uitgeput zakt de oude vrouw neer op een bankje en vraagt: 
‘Wil jij alsjeblieft de radijsjes water geven?’

Paultje en Klaasje vullen een kleine kan met water en begieten de plantjes. 
De blaadjes ernaast zien er heel anders uit. ‘Wat zijn dit voor planten?’ 
‘Worteltjes,’ zegt de vrouw. ‘Als je klaar bent mag je er wel eentje uit de grond 
trekken en proeven.’ 

Dat laat Paultje zich geen twee keer zeggen. Hij neemt een hap, en… mmm! 
Dit is het lekkerste, zoetste, sappigste worteltje van de hele wereld.



Paultje heeft een idee: ‘Mag ik morgen weer water brengen en daarna een wortel eten?’
De oude vrouw lacht: ‘Dat is een goede ruil.’
Maar dan zucht ze: ‘Vroeger was het hier een paradijs. Maar ik kan veel dingen niet 
meer doen. En nu is de waterbak ook nog helemaal leeg! Als het niet snel gaat regenen 
zullen de laatste groenteplantjes, bloemen en bessen verdorren. Dat is dan het einde 
van mijn tuin…’

‘Nee!’ roept Paultje uit. ‘Dat mag niet gebeuren. Ik help u wel.’ 
‘Dank je wel, dat is heel lief,’ zegt ze. ‘Maar je bent nog maar een kind, jij zou dat zware werk 
niet moeten doen.’ 
‘Dan vraag ik papa wel of hij wil helpen. Hij is groot en sterk,’ zegt Paultje. 
‘Vraag het hem maar,’ glimlacht de oude vrouw. ‘Maar ik kan jullie alleen betalen met wortelen 
en radijsjes.’


