
Beste lezer,Ik heb een babyzusje gekregen 
en ik vind er he-le-maal niets 

aan, ze huilt en plast alléén maar. 
Ik kan maar één oplossing bedenken: 

ik ga weglopen naar de piraten! Het 
zal natuurlijk heel leuk zijn en ik zal 

absoluut niet van gedachten veranderen 

en naar huis willen... Ga je met me mee op avontuur? 
Als je dat wilt, open dan dit boek!

  Tot snel, piraat!   Ahoy,    Siep

DAWN
McNIFF

N ICOLA
SLATER

SLA
TER

         M
cN

IFF

ISBN 978 94 6500 036 7 
 

D
E V

IER
 W

IN
D

STR
EKEN

DE VIER WINDSTREKEN





GEEN 
BABY’S

B

L
IJ

F
W

E
G

PELIKANEN
POST

Beste Meneer

 de Piratenkapitein

Ik heb besloten weg te lopen naar 
zee, want mijn babyzusje Fleurtje is zó 
irritant. Huilen en poepen is het enige 
wat ze kan! De volwassenen staren de 
hele tijd naar haar en zeuren maar: wat is 
ze lief. Pfft! Nou hebben ze haar ook nog 
bij mij op MIJN kamer geplant.
Niemand die aan mij denkt. 
Ben er helemaal KLAAR mee!

Dus vroeg ik me af: is er plaats voor mij 
op uw schip, alstublieft? 

Ahoy!  
Siep x

P.S. Ik zou een geweldige piraat zijn, want 
papegaaien zijn mijn op-een-na favoriete 
vogels en ik heb altijd een piratenfeestje op 
mijn verjaardag.



Beste Siep,

Tuurlijk, maatje – ik stuur een deel van mijn bemanning om je op te halen. Ik benoem je tot Baas van de Papegaaien.Welkom in het glansrijke leventje op de woelige baren!

Goeie vaart,
De Kapitein




