Prinses Noor wil een huisdier.
Niet zomaar eentje, een speciale.
Ze wil een walrus.

Maar of de walrus daar zo blij van wordt?
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‘Papa, mag ik een walrus?’

Papa schrikt. ‘Een walrus, maar Noortje toch, wat een gek idee!
Waarom geen kat?’

‘Papa, ik wil geen kat, ik wil een speciaal huisdier.

‘Een walrus lijkt me geen goed idee, zegt papa streng.

Noor stampt met haar voeten en rolt over de grond.

‘Ik wil GEEN kat, bromt Noor koppig. ‘Tk wil een speciaal huisdier,
ik wil een walrus!’

Dikke tranen rollen over haar wangen.

‘Ik wil een WALRUS!NUUUUUUUY!

‘Prinsesje van me, niet huilen, sust papa.




En dus gaan mama, papa en Noor

aquarium met zeedieren.

‘Deze nemen we mee, wijst Noor.

naar de winkel voor speciale dieren.

Helemaal achteraan ziet ze het grote

‘Wil mejuffrouw de prinses niet liever een roze vis of een

paarse hamster?’ stelt de verkoper voor.

‘Of een lief glibberig inktvisje?’ probeert papa.

‘Nee, ik wil een walrus. Een walrus is speciaal. Mijn vrienden
gaan hem zo cool vinden!'

Ze rekenen af en Noor krijgt een boekje mee: hoe verzorg je

een walrus, wat eten ze, hoe slapen ze...



In het kasteel krijgt hij een plekje in het koninklijke bad, Noor en Viktor spelen met badeendjes en blokken, kijken samen naar

want walrussen houden natuurlijk van nat. de televisie en spelen vier op een rij. Noor eet boterhammetjes met choco, L

‘Ik noem je Viktor, zegt Noor. ‘Dat is een mooie naam.’ Viktor smult van emmers vol verse vis. !
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