Little Peonle, BIG DREAMS®

Nelson Mamapela,

Little Peonle, BIG DREAMS®

Dit boek is onderdeel van de serie ‘Little People,
BIG DREAMS’, waarmee kinderen én volwassenen
de levensverhalen ontdekken van belangrijke
personen uit de wereld van muziek, wetenschap,
sport, literatuur, kunst en filosofie. Bijzondere en
inspirerende mensen zoals Nelson Mandela, van
wie we veel kunnen leren. Elk deel laat zien hoe
hun leven begon met een grote droom en leidde
tot een prominente plek in de wereldgeschiedenis.

Ne/son Mamd()ela,

(Mvezo, Zuid-Afrika, 18 juli 1918 -
Johannesburg, 5 december 2013)

evIeba )\ Zayourg — sunjMey

Tijdens zijn jeugd in Zuid-Afrika maakt Nelson
kennis met rassenscheiding en de ongelijke manier
waarop de bevolking wordt behandeld. Als volwassene
komt hij in opstand tegen ‘apartheid’, een systeem
dat onderscheid maakt tussen mensen op basis van
hun huidskleur... tot hij in de gevangenis terechtkomt.
Ondanks zijn long walk to freedom, zijn lange weg
naar de vrijheid, geeft Nelson de strijd tegen
onrecht en ongelijkheid niet op en groeit uit
tot een wereldwijd icoon.
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Lees ook deze en alle andere delen uit de serie ‘Little People, BIG DREAMS’!

Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.
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Beeldrechten foto’s (pagina 32-33 van links naar rechts):

1. Mandela, foto gemaakt in Umtata in 1937 van Nelson Rolihlahla Mandela (1918-2013), Zuid-Afrikaans anti-apartheidsstrijder
en politiek leider, president van Zuid-Afrika van 1994 tot 1999 © GL Archive via Alamy Images.

2. Zuid-Afrika - 1 januari 1950: Mandela wordt de nationale president van de Youth League van het ANC in Zuid-Afrika
© API via Getty Images.

3. Duizenden demonstranten gaan de straat op voor de vrijlating van anti-apartheidsactivist Nelson Mandela, Johannesburg,
Zuid-Afrika, circa 1987 © Gallo Images via Getty Images.

4. Nelson Mandela verschijnt op een campagnebijeenkomst van het African National Congress (ANC) in de maand véér de
eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika © Brooks Kraft via Getty Images.

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Polen

NUR 212, 274 / ISBN 978 94 6500 045 9

Dit boek is niet geautoriseerd of goedgekeurd door de nabestaanden van Nelson Mandela. Eventuele fouten komen voor
rekening van de uitgever, die bereid is deze aan te passen in toekomstige uitgaven.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Maria Isabel Sdnchez Vegara
Little Feople, BIG DREAMS ©

NELSON MANDELA

Met illustraties van
Alison Hawkins

De Vier Windstreken



In Zuid-Afrika woonde eens een jongetje met een naam die klonk als een
liedje: Rolihlahla. In zijn taal, het Xhosa, betekent dat ‘herrieschopper’.
Hij hoorde bij een clan, een familiegroep, die al op die plek woonde lang

voordat Zuid-Afrika een land was.




Rolihlahla’s overgrootvader was koning van de clan en zijn vader was
een ‘chief’, een stamhoofd . Van zijn familie was niemand ooit eerder
naar school geweest. Op Rolihlahla’s eerste schooldag kregen hij

en alle andere kinderen van de docent een Engelse naam.

Vanaf dat moment zou hij Nelson heten.




Nelson was twaalf toen zijn vader overleed, maar diens gevoel voor

rechtvaardigheid bleef in Nelson voortleven. Er werd besloten dat Nelson I
naar de ‘Grote Plaats’ moest om daar te gaan wonen bij familieleden van

de chief. Die namen hem op alsof hij hun eigen kind was en Nelson ging %

daar verder met school. -



Nelson luisterde naar de verhalen van de ouderen die naar het paleis Maar hij leerde ook dat zijn land in het verleden was ingenomen door witte mensen.

kwamen en ontdekte zo Zijn liefde voor de Afrikaanse geschiedenis_ En dat die wetten maakten en dingen besloten voor alle andere inwoners.
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