
Patrick heeft  
een bijzondere vriend,  

eentje die alleen hij kan zien. 
Zijn naam is Sam Snorhaar. 

 David Litchfield

Sam luistert als Patrick zich zorgen maakt.  
En als die zorgen te groot worden gaan ze  

samen op avontuur, waarbij alles mogelijk is.  
Bij Sam voelt Patrick zich veilig en dapper.

Op een dag vindt Patrick de moed om de andere kinderen 
gedag te zeggen. Dan ontdekt hij dat de echte wereld 

helemaal niet zo eng is als hij dacht.

Een ontroerend prentenboek van de gelauwerde schrijver en illustrator 
David Litchfield over de kracht van denkbeeldige vriendschap en 

 het opbrengen van de moed om de wereld in te stappen.
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Het sneeuwde en alle kinderen 
speelden met elkaar.

Alle kinderen, behalve Patrick. Hij durfde nooit te vragen 
of hij mee mocht doen. Maar dat was niet erg...



... want Patrick had Sam Snorhaar.



Sam was Patricks vriend – een vriend 
die niemand anders kon zien.

Om Patrick op te vrolijken fietsten 
ze naar het café...

... waar ze samen boeken lazen...

... en Sam luisterde naar Patrick die kletste  
over van alles en nog wat.

Dit is  
echt een tof 
boek, Sam.



Sam bleef luisteren als ze verstoppertje speelden.

Als ze op de schommels zaten. 

Als Sam juichte wanneer Patrick de bal hooghield.

En als Patrick in zijn favoriete boom klom.

Volgens mij zijn 
die kinderen dikke 

vrienden.

Ze lijken 
veel lol te 
hebben.

Denk je dat  
ze van voetbal 

houden?

Ik vraag me af  
of ze ook met mij 

willen spelen.
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